
 

 
 

 

Nieuwsbrief 17-24 april 2026 

 

 
Kerkdiensten 
Zondag 19 april 9.30 uur Ds. Dick Sonneveld, Rivierenland 

 
Komende diensten 

Zondag 26 april ds. Marjan Zebregs, Voorburg HA 
 
Bij de dienst van 19 april 

Vandaag lezen we dat God kleine mensen nooit in de steek zal laten. 
In Jesaja is dat een klein volk, in ballingschap in Israël. In het evangelie zijn het 

gewone mensen, vissers. Hij wordt een met hen. Hij eet wat zij vangen. God is voor 
kleine mensen niet alleen bereikbaar. Nee, hij wordt een met hen en wijst hen de 
weg. In onze dagen gaat het dan om ons mensen, die het bij tijd en wijle niet 

makkelijk hebben. We leven in een moeilijke tijd. Het gaat over kinderen aan het 
oorlogsfront. Het gaat over mensen die rouwen omdat er weer doden zijn gevallen. 

Waar ook ter wereld. 
Zowel het gedeelte uit Jesaja als uit het evangelie vertelt dat er “Hoop” voor hen allen 
zal zijn. Hoe? Nu daar gaat deze dienst over: Voor kleine mensen is het bereikbaar. 

Dick Sonneveld 
 

Van de diaconie 
1e collecte De Pauluskerk in Rotterdam 

De Pauluskerk ziet ‘geloven’ en ‘hulpverlenen’ als twee zaken die onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn en elkaar versterken. Ze weten zich geïnspireerd door de 
‘kernwaarden’ uit de Bijbel: barmhartigheid en gerechtigheid, vrede en heelheid van 

de schepping.  
Daarbij kiezen ze radicaal de kant van de mensen die bij hen aankloppen. Zij zijn 

onvoorwaardelijk welkom. Laagdrempeligheid en gastvrijheid staat dan ook hoog in 
hun vaandel.  
Ze bieden niet alleen hulp aan in de vorm van eerste levensbehoeften, maar geven 

ook ondersteuning in bredere zin, gericht op het versterken van ‘levenskracht’.  
Je geeft de mensen immers niet alleen eten, drinken en hulp, maar je leert en helpt 

hen ook zelf weer in de eigen levensbehoeften te voorzien.  
Daarvoor helpen ze ook in bredere zin de randvoorwaarden te creëren. Bijvoorbeeld 

door misstanden aan de kaak te stellen en/of schrijnende situaties bij de overheid en 
politiek onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld door hun campagne voor een 
bed-bad-brood-regeling. Daarvoor is veel geld nodig, ze doen dit geheel op eigen 

kracht en ontvangen geen overheidssubsidie. 
Helpt u mee om alle mensen die aankloppen een menswaardiger bestaan te bieden? 

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL90 RABO -368100049 o.v.v. 
Pauluskerk  
 

De 2e collecte is voor onze kerk de 
Lichtbron. 

Geef uw bijdrage in de mandjes bij het uitgaan 
van de kerk, of op de rekeningnummers van de 
diaconie: 

NL90 RABO 0368 1000 49 o.v.v. Pauluskerk.  
Voor de kerk op:  

NL85 RABO 0368 1024 67. 
Hartelijk dank! 
Van harte aanbevolen! 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


 

Om over na te denken 
Wat een mooie vieringen zijn er geweest. Van Hosanna, naar Kruist Hem! En van 
Kruist Hem tot de Heer is waarlijk opgestaan! Mijn man en ik hebben er van genoten 

om samen met u het Heilig Avondmaal te vieren op Witte Donderdag. Ontroerend! En 
afgelopen zondag hebben we deze Paasperiode afgesloten met Beloken Pasen aan de 

hand van de geschiedenis van Thomas, die van een ongelovige, een gelovige Thomas 
werd. Hij ontdekte in de Opgestane zijn Heer en God en deed er belijdenis van. Hij 
werd door de Heer zelf van zijn twijfels en teleurstelling genezen en in beweging 

gezet. Hij werd van de grote afwezige, een overtuigde aanwezige in de eerste 
christengemeente. Uiteindelijk zou hij, volgens de overlevering een gemeente stichten 

in Zuid India, waar je nu nog steeds een gemeente vindt, met mensen die zich 
Thomaschristenen noemen. Hoe bijzonder. Nu zijn we onderweg van Pasen naar 
Pinksteren. Daar gaat het volgende gedicht over.    

 
Van Pasen naar Pinksteren 

Van donker graf naar stralend licht, 
de steen is weg, het oog gericht 
op Hem die leeft, de dood voorbij, 

een nieuwe morgen, maakt ons vrij. 
 

Veertig dagen van wennen en zien, 
is Hij het echt? Ja, Hij is ’t, misschien 
groeit het geloof, nog broos en klein, 

naar zekerheid in zonneschijn. 
 

Dan, na het wachten, de beloofde kracht, 
als een stormwind die door de kamers lacht. 

Vuur tongen, moed in het hart geprent, 
Pinksteren: de Geest die ons nu zendt. 
 

Van Pasen naar Pinksteren, een gouden draad, 
die door de tijd en door ons leven gaat. 

Van opstaan naar getuigen, met vlammend hart, 
een nieuw begin, een hoopvolle start. 
Ditte Mostert-Bok 

 
Meeleven 

 
We leven mee met iedereen die ziek is. En met hen die in spanning zitten vanwege 
een op handen zijnde uitslag. 

 
Bezoek 

Uiteraard ben ik nog bezig mijn bezoeklijstje af te werken. Ik heb nog lang niet met 
iedereen kennisgemaakt. Soms is er een reden dat men daar niet op wil wachten. Bel 
of mail me dan. Ook een gesprekje in de kerk als u eens even uw hart wilt luchten, is 

mogelijk. Maar om te voorkomen dat u voor een dichte deur staat, bel even van te 
voren. Ditte Mostert-Bok 

 

 

 
 

https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
https://www.limoer.nl/
http://www.schoorpartners.nl


Alvast in je agenda? 
Popmuziek op het orgel 
Eerder al hadden we op vrijdagavond twee avonden met Popmuziek op het orgel. Dat 

bracht ons op de gedachte om een zondagsdienst ook een keer met andere liederen in 
te vullen en wel met popsongs. Dat gaan we doen op zondag 3 mei. Deze zondag 

lezen we uit Prediker 3: “Alles heeft zijn tijd.” 
Zoals we opgegroeid zijn met de bekende liederen uit het liedboek, zijn velen van ons 
ook opgegroeid met popliedjes. Deze combinatie van 

popmuziek op het orgel lijkt wellicht wat vreemd, 
maar het leek ons wel aardig om het een keer te 

proberen. Muziek is er voor iedereen. Muziek 
verbindt en kan vreugde en troost geven bij 
belangrijke gebeurtenissen in je leven. Welk 

muziekgenre dat is, is voor iedereen persoonlijk. 
Zoals klassieke muziek een breed scala heeft, zo 

geldt dat ook voor popmuziek. Wie weet is het wel de 
nieuwe klassieke muziek die over honderd jaar nog overal gespeeld wordt? Bach en 
Mozart waren in hun tijd vernieuwers. Ook de hedendaagse artiesten kunnen over 100 

jaar nog van betekenis zijn. Het zijn in ieder geval liederen met een boodschap! Ons 
openingslied is: “You raise me up“ (versie van Josh Gorban-2003). 

In de gezongen tekst wordt het vertrouwen uitgesproken in de aanwezigheid van God 
in ons leven. 
Onze organist deze zondag is Peter Dingemanse. 

Wij nodigen u allen uit om te komen, mee te leven en mee te zingen. 
Werkgroep “Popmuziek op het orgel” 

 
Vraag 
Bij mijn voorgaan in kerkdiensten in verpleeg-en verzorgingstehuizen wordt veelvuldig 

gebruik gemaakt van de liedbundel van Joh. de Heer. 
Deze heb ik (nog) niet in mijn bezit, maar als u er één heeft (graag met muziek) en u 

wilt deze afstaan zou ik deze graag ontvangen. 
Dat vergemakkelijkt mij “het zoeken naar een in de liturgie passend lied”. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 

Jan Zonneveld (06-19977158) 
 

 
 

        

 

 

 
 

 
 

 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 

telefoon 06 19960369. 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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